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De kerk van Gasselte wil er zijn voor alle in-
woners van Gasselte, in blijdschap, zorgen en 
verdriet. Dus als u denkt dat wij hierin voor u, 
uw buren of welke Gasselter dan ook een rol 

kunnen spelen, laat het ons dan weten. 
U kunt daarvoor contact opnemen met de 

contactpersoon voor uw wijk 
(zie achterzijde van dit kerkblad).

ONZE
VESTIGING IS
ELKE ZONDAG

         OPEN!Iedereen is
welkom!

10.00 uur DORPSSTRAAT 5
GASSELTE

Koster

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360 

Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (De Weem)
9462 PN  Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;
bereikbaar onder nummer 06-11232923.

e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Pastoraal telefoonnummer

tel. 06-82074509

Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525
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De Stille Week
van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag

De week voor het Paasfeest wordt ook wel de ‘Stille 
Week’ genoemd. ‘Stil’, omdat er in deze week diverse 
verstillingsmomenten zijn, op weg naar Pasen. We 
volgen Jezus als het ware op zijn weg naar Jeruzalem. 
Op Palmzondag (2 april), de eerste dag van de week, 
zien we hoe Jezus al juichend welkom geheten wordt. 
Mensen zwaaien feestelijk met takken en bladeren. 
Snel op de weg geworpen jassen vormen een soort 
rode loper, waarover Jezus Jeruzalem binnengaat. 
Op Witte Donderdag (6 april) viert Jezus voor de 
allerlaatste keer het Pesach-maal samen met zijn 
vrienden. In gedachte met dat moment verbonden, 
vieren ook wij het Avondmaal. Op deze avond begint 
het verraad. De uitgelaten sfeer van Palmzondag slaat 
angstaanjagend om. 
Zo wordt Jezus op Goede Vrijdag (7 april) veroor-
deeld en gekruisigd… Wij luisteren naar wat daar-
over geschreven is in het Evangelie, hoe Jezus in de 
steek gelaten wordt, gevangengenomen en gekruisigd. 
Als symbool wordt dan de paaskaars gedoofd: ‘Nu 
valt de nacht’. Het wordt stil… 
Zo komen we, in alle stilte, op Stille Zaterdag (8 april) 
samen in de kerk, wakend en wachtend op het Licht. 
Dan wordt nieuwe paaskaars door de diakenen aan-
gestoken en in de kerk gebracht. We gedenken die 
avond ook hoe we, door de doop, delen in het ster-
ven en de opstanding: ‘door het water van nood en 
dood’. Dan wordt het steeds lichter om ons heen. 
Nu kan het Pasen worden!

Sorry, opnieuw beginnen… Pasen
Onze navigatie noemen we ‘Truus’. Vraag me niet 
waarom, maar dat is er zo ingesleten. Truus is altijd 
heel geduldig: als we ineens een heel andere route 
kiezen dan van tevoren afgesproken, dan verwacht 
je een snauwerige stem, zoiets als: ‘nee sukkel, daar 
moet je niet heen!’ Dat doet Truus nooit. Truus blijft 
met je meedenken en zoekt naar nieuwe alternatie-
ven. Het is immers een computerprogramma, dus 
hij praat niet terug. Ja, dat ook nog: we zeggen Truus, 
maar het is een mannenstem. Moet kunnen…

Truus in Engeland en Wales
Onlangs reden we vanaf Hull naar Cardiff. Onderweg 
gebeurde er iets wat ons sprakeloos maakte: ‘He??’ 
Na een paar rotondes (die je in Engeland voor ons 
gevoel andersom moet nemen) raakte Truus de draad 
kwijt. De zin, die hij nog maar net begonnen was, brak 
allerijl af en tot onze stomme verbazing zei hij: ‘Sorry, 
opnieuw beginnen…’ Even was het doodstil in de 
auto en daarna begonnen we allemaal tegelijk te pra-
ten: ‘wat zegt Truus nou?’, ‘hè, dat kan toch niet?’ en 

dat soort uitroepen. In alle jaren dat we met navigatie 
rijden is ons dit nog nooit overkomen… Truus die 
zijn excuses aanbiedt! Een dag later was het weer 
raak, dus we hadden het wel goed gehoord. Truus be-
rekent de route verkeerd, in de war gebracht door 
de Engelse verkeerssituatie. Alle berekeningen wor-
den stopgezet en Truus begint vanaf een nieuwe start. 
Voor ons een hele nieuwe ervaring met de navigatie!

Stevige schouder

Eigenlijk daardoor viel me ook ineens dat bord op 
dat regelmatig langs de M-wegen staat: ‘No hard 
shoulder for 200 yards’; ‘geen vluchtstrook geduren-
de 200 yards’. Door de reactie van Truus ga je daar 
ook ineens anders naar kijken… Je zou het namelijk 
ook zò lezen: ‘geen stevige schouder gedurende 200 
yards’. Soms heb je een stevige schouder nodig, om 
even op uit te kunnen huilen, om weg te schuilen. 
Als je onrecht is aangedaan, of als iemand je heel erg 
verdrietig heeft gemaakt. Hoe moeilijk is het dan, als 
er op dat moment niemand is. Niemand die je troost, 
die je opbeurt. 

Herberekening
Hoe waardevol is het dan als de ander, die je op een 
slechte manier behandeld heeft, een herberekening 
maakt. Dat’ie vervolgens naar je toekomt en zegt: 
‘Sorry, laten we opnieuw beginnen…’ Of het kan ook 
andersom! Dat je, net als Truus, nadenkt of het tijd 
is dat je een herberekening maakt en inziet dat je er 
een potje van hebt gemaakt.

Op die manier kun je ook naar Pasen kijken. Het 
feest dat we op 9 april weer zullen vieren. Het feest 
van het nieuwe begin. Je maakt een herberekening 
en komt erachter dat wat je doet, niet past bij de 
Weg die je volgt, de Weg van Jezus. Het kan je tra-
nen kosten of slapeloze nachten. Weet dan, dat er op 
die Weg nooit een stevige schouder ontbreekt. Er 
bestaat altijd de mogelijkheid om even stil te staan 
op de vluchtstrook van de Weg. Uit te huilen op die 
Sterke Schouder en toe te geven dat het niet goed 
gaat. Er is altijd de mogelijkheid dat je weer in kunt 
voegen en de Weg van Jezus vervolgen: ‘Sorry’ en dan 
mag je opnieuw beginnen…

Ds. Loes Roersma
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 Van de kerkenraad

Verbinding
Op de kerkenraadsvergaderingen spreken we regel-
matig over hoe de kerk in verbinding kan staan bin-
nen Gasselte. Wat kunnen we bieden? Hoe kunnen 
activiteiten breder getrokken worden in samenwer-
king met andere organisaties?  Welke vragen leven 
er binnen Gasselte en hoe kunnen we daarop inha-
ken? Een vast agendapunt tijdens deze vergadering is 
dan nu ook “kerk en dorp”. 

Egbert Meijers sprak op zondagmiddag 19 februari 
over hoe vroeger de kerk een verbindende factor 
was binnen een dorp; van daaruit waren de ontmoe-
tingen en hield men elkaar op de hoogte van ieders 
wel en wee en werden er activiteiten georganiseerd. 
Tegenwoordig is de kerk niet automatisch meer de 
kern van het dorp van waaruit alles wordt gedaan 
en georganiseerd. Er zal, zoals Egbert Meijers het 
omschrijft, weer opnieuw gekeken moeten worden 
wat verbinding in deze tijd precies is en hoe de kerk 
hierin een rol kan spelen. 
In de aankomende kerkenraadsvergaderingen zullen 
we het bestaande beleidsplan onder de loep nemen. 
Hierin zal voor een langere termijn beschreven 
worden hoe we de kerk in de toekomst willen or-
ganiseren. Wat vinden we belangrijk? Wat willen we 
behouden en wat moet wellicht anders? 

Licht
De dagen lengen zich en het voorjaarsgevoel komt 
naar boven. Heerlijk om te zien hoe de krokussen 
en sneeuwklokjes zich boven het grondoppervlak la-

ten zien; soms op een wit, winters bedje van sneeuw. 
In deze periode, de 40 dagentijd, leven we toe 
naar Pasen, waarin het steeds “donkerder” lijkt te 
worden. Elke zondag wordt er weer een kaarsje ge-
doofd. Een periode waarin we stilstaan bij het lijden 
van Jezus. Na deze periode kunnen we toeleven naar 
het licht waarin we de opstanding van Jezus kunnen 
vieren. Om deze periode ten volle te beleven, zijn 
er ook diensten in de kerk op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag voordat we het 
Paasfeest kunnen vieren. U kunt hierover meer le-
zen in deze Verbinding.

Vacatures
We zijn blij dat Riety Beuker tijdelijk wil notuleren 
tijdens de kerkenraadsvergaderingen omdat er op 
dit moment nog geen scriba is gevonden die deze 
taak volledig wil vervullen. Ook zijn we nog op zoek 
naar mensen die de redactie van Verbinding willen 
versterken en zoeken we mensen die de taak als 
diaken op zich willen nemen. Heeft u hiervoor be-
langstelling of kent u mensen die geschikt zouden 
kunnen zijn voor één van deze vacatures, dan horen 
wij dat graag.

Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd om de gemeente-
avond op maandag 17 april bij te wonen. De avond 
start om 19.30 uur en er zal o.a. uitleg gegeven wor-
den over een nieuw diaconaal project. U bent van 
harte welkom!
Verder hoop ik dat u in deze Verbinding leest en 
vindt wat u zoekt.
Veel leesplezier gewenst!

Namens de kerkenraad,
Gerja Ritsema

Koffi e ochtenden in de Leerkamer
Ook het komende seizoen zijn er om de twee weken, op 
de woensdag, koffi eochtenden in de Leerkamer van het 
Witte Kerkje.
De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen 
de pastorie aangebouwd.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is 
welkom om een lekker kopje koffi e of thee te drinken. Je 
mag de hele ochtend er gezellig bijpraten maar ook als je 
een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed! 
De komende koffi eochtenden zijn op  5 april, 19 april, 
3 mei, 17 mei, 31 mei en 14 juni.
De koffi e staat klaar van 10.00 tot 11.30 uur.
Wees welkom!



5

Van de zondagsschool

De afgelopen maanden hebben we weer gewerkt 
vanuit het blad Kind op Zondag, Matteüs 4:12-22 tot 
en met Matteüs 5:33-48.

Pasen
De komende periode gaan we het alleen maar heb-
ben over de veertigdagentijd en Pasen. In de veer-
tigdagentijd leven we toe naar Pasen en de kinderen 
krijgen weer een leuk gezinswerkboekje mee naar 
huis. Met dit boekje kan daar elke dag aandacht aan 
besteed worden d.m.v. verhalen, spelletjes, knutselen 
en nog veel meer.  Zo leren de kinderen op spelen-
derwijs de betekenis van de dagen voor Pasen en 
het Pasen zelf. 

Natuurlijk zullen we ook weer ons jaarlijkse Paas-
ontbijt houden. Dat doen we Eerste Paasdag om 
8.30 uur in de Leerkamer. Zoals altijd nemen de kin-
deren een hardgekookt ei voor het spelletje “Eitje 
tik” mee en een mooi versierd ei, waar ze een 
prijsje mee kunnen winnen. De jurering zal ook dit 
jaar weer worden gedaan door Loes en Liesbeth.
Wat nieuw is dit jaar, is de optocht met Palmpasen. 
Wij zullen vanuit de zondagsschool samen met De 
Kelder een Palmpasenstok versieren en naar de 
kerk gaan. Daar wordt in het kort door ons verteld 
wat Palmpasen inhoudt en wat de Palmpasenstok 
betekend. Ook zullen we in het kort vertellen wat 
de dagen voor Pasen en het Paasfeest zelf beteke-
nen.

Sluitingsdienst
De Sluitingsdienst vindt dit jaar op zondag 28 mei 
plaats. Dat is tevens Eerste Pinksterdag. Tijdens die 
dienst zitten we met de kinderen in de kerk en 
zullen we afscheid nemen van Annelin en Joliena. 
Daarna gaan we zoals elk jaar onze “buiten dag” 
bij de zandkuil in het bos houden. Gezellig met de 
kinderen en ouders die mee willen, picknicken en 
spelletjes doen!

Vakantie
Voor de zondagsschool betekent de Sluitingsdiens/
buitendag altijd het “begin” van de zondagsschool 
vakantie. De zondagsschool start gelijk als de Ope-
ningsdienst in september.
De kinderen van de zondagsschool en de leidsters 
wensen iedereen dan avast een fi jne zomervakantie 
toe!!                                                                             

Groetjes, Blanka en Sjouke
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BloemengroetBloemengroetBloemengroetBloemengroet
De bloemen gingen afgelopen 
weken naar de volgende 
personen: 

22-1   Mevrouw van der Wal
 Gieten

29-1   Mevrouw Hoekstra
 Erikapark

  5-2 Mevrouw Leeuw
� � � � � � � � � � �G�i�e�t�e�r�w�e�g� 

  5-2 Mevrouw Ruig
� � � � � � � � � � �O�l�d�e�h�o�f� 

12-2 Mevrouw Tarlan
 Torenlaan, Borger

19-2 Mevrouw Manting
 Gaarlandlaan, 
 Gasselternijveen

26-2 Mevrouw Hartman
 Hoogte der Heide    

Vormingscentrum voor vrouwen in Papua (Indonesië): 
Gemeenteavond 17 april: Het nieuwe hoofddoel 
van de Diaconie Gasselte

Even voorstellen: alle medewerksters van het Vormingscentrum 
voor vrouwen in Papua (Indonesië). Vanuit de hoofdvestiging in 
Abepura en in de twee dependances in Polimo (Baliemvallei) en 
Teminabuan (Vogelkop) geven zij trainingen aan vrouwen in Pa-
pua. De lessen gaan over heel diverse zaken: van voedingsleer, 
hygiëne, kleding maken tot aan voorlichting over HIV-Aids, gen-
derissues en het omgaan met geld. De meeste vrouwen gaan 
een jaar in training in Abepura en nemen de kennis dan weer 
mee terug naar huis, waar zij de vrouwen van hun dorp op hun 
beurt weer instrueren. Ook worden meisjes opgevangen die 
naar de middelbare school willen, maar dat vanwege de afstand 
en achterstand niet kunnen. Op deze manier worden vrouwen 
in Papua sterk gemaakt om te kunnen overleven in een keiharde 
werkelijkheid van geweld en onderdrukking. Het werk van dit 
vrouwencentrum wordt het nieuwe hoofddoel van de diaconie.
Tijdens de gemeenteavond op maandag 17 april zal ds. 
Loes Roersma vanuit eigen ervaringen meer vertellen over het 
Vrouwencentrum in Papua, want zij heeft van 2005 tot 2009 bij 
dit vrouwencentrum gewerkt.

Andere tafels in keuken en leerkamer
De bibliotheek in Gieten kreeg recent enkele nieuwe tafels, 
drie tafels kwamen daarmee beschikbaar als overtollig en 
zijn geschonken aan de kerk van Gasselte. Daarmee kon het 
interieur in keuken en leerkamer een vernieuwde aanblik 
krijgen. De drie tafels uit de bibliotheek staan nu in de keu-
ken, de twee grote tafels uit de keuken zijn verplaatst naar de 
leerkamer (poten moesten er wel afgeschroefd om door de 
deuren te kunnen). Die tafels kleuren nu verfrissend mooi bij 
de laminaatvloer, de oudere tafels met bruin tafelblad staan in 
opslag in de schuur. Te gebruiken bij boekenmarkt of andere 
activiteiten. En mocht de huidige inrichting niet bevallen, ze 
kunnen altijd nog teruggezet worden.

Kopij voor Verbinding van 

juni, juli en augustus ontvangen 

we graag voor 12 mei
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Van de kerkrentmeesters

Collectebonnen
Protestantse Gemeente te Gasselte

Waarom collectebonnen?
Collectebonnen zijn een uitkomst in een tijd 
waarin men steeds minder met ‘geld-op-zak’ loopt. 
Ook heeft de kerk een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status, collectebonnen zijn daarom een 
slimme manier om giften aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting.

Info collectebon-vellen
Er zijn drie gekleurde varianten:
◊	 Vel met 20x €1,00 bonnen (blauw).
◊	 Vel met 20x €2,00 bonnen (groen).
◊	 Vel met 20x €5,00 bonnen (geel).
Vellen zijn genummerd, geperforeerd en inclusief betalingsbewijs.
Per vel van 20 bonnen vragen we €1,00 aan vervaardigingskosten ongeacht waarde van de bonnen.

Hoe bestel ik collectebonnen?
Gemeentelid besteld aantal vellen met 20 bonnen per vel door het overmaken van:
◊	 €21,00   ……. voor een vel van 20x €1,00 bonnen.
◊	 €41,00   ……. voor een vel van 20x €2,00 bonnen.
◊	 €101,00 ……. voor een vel van 20x €5,00 bonnen.

Voor meerdere vellen betaalt u een veelvoud daarvan op bankrekeningnummer:
NL73 RABO 0321 1007 51 t.n.v. “Protestantse Gemeente Te Gasselte”,
Onder vermelding van Naam, Adres en aantal vellen €1,00; €2,00 en/of €5,00 collectebonnen.

Collectebonnen worden na ontvangst betaling in overleg met penningmeester opgehaald of bezorgd.
Bonnen zijn niet verzilverbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester 
(penningmeester@kerk-gasselte.nl).

Vriendelijke Groeten,
Namens college van Kerkrentmeesters.
De penningmeester.

Er is een nieuw hek geplaatst bij de pastorie.
Wij, Vrienden van het Witte Kerkje, hadden al een 
tijdje het plan om het oude hek op te knappen of te 
vervangen. We hebben ervoor gekozen een nieuw 
hek te plaatsen en dat is gebeurd in februari. Het is 
mooi geworden en we hopen dat het hek er weer 
vele jaren kan staan. 

Jacob Hadderingh 
(Stichting Vrienden van het Witte Kerkje).

  

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje plaatst nieuw hek
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Disclaimer
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, 
moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was 
en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen 
te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen 
of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra 
reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het ka-
der van ‘omzien naar elkaar.’
Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg 
op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt 
zien, laat dit dan even weten via het redactieadres: 
lammiewilkens@planet.nl .
De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezon-
den kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover 
niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie

BHV-cursus
In de kerk zijn regelmatig veel mensen bij elkaar, Tij-
dens kerkdiensten, maar ook tijdens de vele trouwe-
rijen. Net als elke organisatie moet de kerk daarom 
beschikken over een BHV-plan en gecertifi ceerde 
BHV-ers, die in staat zijn adequaat te handelen bij 
een calamiteit.                               
Op vrijdag 3 maart hebben 6 vrijwilligers van het 
Witte Kerkje deelgenomen aan de cursus bhv (be-
drijfshulpverlening). De volgende 6 mensen ontvin-
gen een BHV-certifi caat: 
Bram van derWal, Laurens Korste, Lies 
Vreugdenhil, Jannie Oortwijn, Alie Kruijt en 
Jan van het Hof. In het ochtendgedeelte stond 
brand (preventie en blussen) centraal en mocht er 
met een echte brandblusser geoefend worden.  

Dit deel van de cursus werd verzorgd door Boy 
Wilts, waarbij ook in de kerk werd gekeken naar 
aandachtspunten, naast het blussen van “fi kkies”, 
uiteraard het mooiste onderdeel.  Na een goed 
verzorgde broodmaaltijd door onze koster (tevens 
cursist) kwam hulp aan slachtoffers aan de orde. Een 
medewerker van LOTUS was aanwezig om diverse 
situaties uit te beelden waardoor vrijwel levensecht 
nagespeelde casussen werden geoefend.
De cursisten moesten, uit wat ze zagen of dachten 
te zien, de noodzakelijke hulp bieden. Dat het daar-
bij soms om levensbedreigende situaties ging maakte 
het des te spannender. Wanneer moet 112 gebeld 
worden en hoe werkt zo’n gesprek met iemand aan 
de andere kant van de lijn dan? Welke vragen moet 
je kunnen beantwoorden bij zo’n melding? Dit deel 
werd verzorgd door Hans Spa BHV + AED Trainin-
gen (Red een leven).
Tijdens het middaggedeelte werd uitgebreid inge-
gaan op en geoefend met hartreanimatie (met AED) 
en enkele veel voorkomende incidenten. 
Natuurlijk werd de stabiele zijligging geoefend en de 
hartmassage. Speciale aandacht was er voor de AED. 
Het was een dag van hard werken. Na afl oop werd 
stilletjes de hoop uitgesproken dat het geleerde 
nooit in praktijk hoeft te worden gebracht.

Bram van der Wal

Bluetooth optie is inmiddels geïnstalleerd 
in de kerk. Klein mini kastje op bestaande ge-
luidskast achter in de kerk.
Jan van het Hof is geïnstrueerd en kan andere 
vrijwilligers informeren.
We kunnen nu via witte kerkje internet/wifi  
en geluidsinstallatie muziek afspelen vanaf b.v. 
spotify, you-tube of andere streamingdiensten 
tijdens b.v. een bruiloft of andere bijeenkomst.
Belangrijk is dat wanneer je telefoon / smart-
phone verbonden is, deze op ‘vliegtuigstand’ 
zet.
Doe je dat niet dan kan muziek of wat je ook 
afspeelt onderbroken worden door inkomende 
telefoontjes / apps of andere notifi catie bliep-
jes. Niet iets wat wenselijk is tijdens een begra-
fenis of trouwerij.

Jubilea

Familie R.A.Leiting is op 26 april 2023 60 jaar 
�g�e�t�r� �G�i�e�t�e�n�.

De heer en mevrouw G. Hilbrands-Hogenesch zijn 
op 24 mei 2023 60 jaar getrouwd.
� �G�a�s�s�e�l�t�e�.

Wij feliciteren de jubilarissen met het bereiken 
van deze mijlpaal



99

 

13 april 2023 is het 78 jaar geleden dat 
Gasselte werd bevrijd. Mede door de positieve 
reacties van vorig jaar organiseert de werkgroep 
“Gasselte ’40-’45” daarom op zaterdag 15 april 
2023 opnieuw een wandeltocht langs enkele 
belangrijke punten uit de Tweede Wereldoorlog 
in Gasselte. Vanaf 13:00 uur is het mogelijk om 
ieder kwartier (ingedeeld) in groepjes van 
ongeveer 12 personen te vertrekken vanaf 
Dorpshuis “De Trefkoel”, Achter de Brinken 6E. 
Onderweg zal op diverse plaatsen door iemand 
van de werkgroep uitleg worden gegeven. De 
wandeling is 4,5 km en duurt (met stops) 2 uur.   Bevrijding 1945 Gasselte (op de tank staat ‘Borger alles goed’) 

De wandeling gaat onder andere langs het 
Oorlogsgraf, Kamp “Dobbendal”, het voormalige 
woonhuis van Saartje Frank, Pastorie “De 
Weem” en het “Witte Kerkje”. U dient goed ter 
been te zijn voor de wandeling. De wandeling is 
ook geschikt voor kinderen. Aan de wandeling 
zijn geen kosten verbonden.  
 
Verder zullen er dit jaar van 13.00 uur tot 17.00 
uur op het parkeerterrein bij het “Witte Kerkje” 
(en ook op enkele andere plekken in het dorp) 
diverse historische voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog opgesteld staan. Deze voertuigen 
zijn voor iedereen de hele middag vrij te 
bezichtigen (ook zonder deelname aan de 
wandeling). Het “Witte Kerkje” is deze middag 
geopend voor een drankje of versnapering. Een 
vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van 
het “Witte Kerkje” wordt erg op prijs gesteld.  
 
Om deel te nemen aan de wandeling kunt u zich 
tot uiterlijk 8 april 2023 per mail opgeven op het 
volgende mailadres: info@gasselte4045.nl, 
onder vermelding van uw naam, telefoon-
nummer, het aantal deelnemende personen en 
het gewenste tijdstip van vertrek: (ieder 
kwartier tussen 13.00 uur en 15.00 uur).U kunt 
zich op 29 maart of 5 april a.s. tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur ook telefonisch opgeven op 
nummer 0599-234121. Let op! Afhankelijk van 
het aantal deelnemers wordt u ingedeeld voor 
een definitieve vertrektijd, hiervan krijgt u 
uiterlijk 10 april 2023 per mail bericht.  
 

nadere informatie: https://www.facebook.com/people/Gasselte-40-45/100068621768923 

9
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Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei 
       met goed verzorgde voeten door 

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura
Jannie E.G. Oortwijn-Timmer 

medisch pedicure

Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppescura@hotmail.com

(advertentie)

(advertentie)

Radio Amathusia, een duurzaam geluid uit Gas-
selte, is misschien wel het duurzaamste radiopro-
gramma van Nederland met veel nieuwtjes en tips. 
Door de torenhoge energietarieven is deze omroep 
voorlopig niet te horen op de 6005 kHz in de zo-
genaamde 49-meterband, de korte golf. 
Enkele collega-omroepen zenden nu echter het 
programma van Radio Amathusia uit. 
Onder meer op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur 
via een zogenaamde LPAM-frequentie van Radio 
TPot, opgericht door Theo Postma, op  918 kHz 
AM, te ontvangen in een groot deel van Noord-
Nederland. 
Bovendien is Radio Amathusia iedere woens-
dag tussen 18.00 en 19.00 uur te beluisteren via 
de lokale omroep RTV1 (dé streekomroep voor 
de Veenkoloniën) op onder meer de frequenties 
105.3 en 106.9 FM. 
Het programma wordt, zoals altijd, tevens uitge-
zonden via de webradio van Hollands Palet in Den 
Haag: iedere zondag van 19.00 tot 20.00 uur met 
een herhaling op maandag van 13.00 tot 14.00 uur. 

De webradio is te beluisteren via www.hollands-
palet.nl en ook op de kabel van Den Haag Totaal, 
op DAB+ in een groot deel van Zuid-Holland én 
de middengolf via 1485 kHz AM vanuit Zoeter-
meer.  

Op www.amathusia.nl kun je eventuele program-
mawijzigingen lezen. 

Radio Amathusia is een uniek, kleinschalig, radio-
station binnen het media-landschap.   De omroep 
kan worden gesponsord zonder dat het één cent 
kost. Helemaal gratis dus. Ga daarvoor naar de 
site sponsorkliks.com, geef Radio Amathusia aan 
als te sponsoren doel en koop bij een van de tien-
tallen, betrouwbare, webwinkels.  

Productie, samenstelling en eindredactie: 
Geert Wilkens.

Radio Amathusia is ‘doelgroep-radio’ met toe-
stemming van het Commissariaat voor de Media 
onder licentienummer 705708.
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Woman. Life. Freedom.
Ze kent de harde hand van het Iraanse regime. Zat in dezelfde gevangenis als waar nu de demonstranten op-
gesloten worden. In de isoleercel kun je je medegevangenen horen. Als ze praten, als ze gillen. Fati, al jarenlang 
een vertrouwde kracht van INLIA, op kantoor en in de opvang, volgt het nieuws uit haar geboorteland op de 
voet. 

Ze arriveert in 2000 in Nederland, met haar dochter en zoon. “We zijn vrij!” Fati straalt bij de herinnering. 
Ontsnapt aan het wrede regime. Sinds 2009 werkt ze bij INLIA, waar ze andere vluchtelingen kan helpen. Een 
plek ook waar de mensen waarde hechten aan mensenrechten en de democratische rechtstaat. Inmiddels is 
ze Nederlandse. 

Snakken naar vrijheid
Ze hoopt vurig dat haar geboorteland een seculiere democratie wordt. Iraniërs hebben genoeg van de be-
moeienis van de moellahs, denkt ze. Ze snakken 
naar vrijheid. Het is te zien aan de ongelooflijke 
moed van de mensen die zich al maanden ver-
zetten ondanks keiharde repressie. 
Meer dan vijfhonderd mensen zijn doodgescho-
ten, tallozen meer gewond of verminkt. In el-
kaar geslagen, verkracht, gemarteld. Tientallen 
demonstranten zijn ter dood veroordeeld, en-
kelen al geëxecuteerd. Toch gaan de protesten 
door. 

‘Woman, life, freedom’, schildert Fati op een 
spandoek voor een steun betuigende demon-
stratie hier in Europa. Het is de leus van de pro-
testen. Fati hoopt dat het de leus is van de revolutie: “Het regime heeft niets te bieden. Het gaat vallen.”

Noodlot
In de tussentijd is er steeds weer nieuwe pijn. Nieuwe berichten 
over arrestaties. En steeds de vrees voor het lot van terdoodver-
oordeelden, onder wie jongens van 15. Fati wordt vaak heel vroeg 
wakker, net als veel Iraniërs. “We vragen ons af wie vandaag het 
noodlot tegemoet gaat.” 
Ze heeft er nog familie; een zus, broers. Over de telefoon durft ze 
niet te vragen wat zij doen. Je weet niet wie er meeluistert. Soci-
ale media zijn evenmin veilig. Af en toe ziet ze een familielid kri-
tiek op het regime delen. “Zo sterk.” Dan is ze trots én bezorgd.  
Al jaren strijdt ze vanuit hier tegen de doodstraf, tegen de terreur 
van het regime. Ze heeft nu meer hoop dan ooit: “Deze keer is 
het revolutie.” 
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Overleden
Paula van Veen- Gerlaat kwam, samen met 
haar man, wonen aan de Joannes Cuperuslaan 10. 
Hij werd plotseling ziek, maar 6 jaar geleden over-
leed hij. Het verdriet over zijn sterven is ze nooit 
helemaal te boven gekomen. Toch heeft ze bij zijn 
sterven ervaren dat het goed was, alsof er iemand 
achter haar stond. Die gedachte hield haar op de 
been. Ze speelde Jeu de Boules bij De Schelpen-
hoek, maar de corona haalde daar een streep door. 
Omdat ze veel op zichzelf was, maakte haar dat ook 
eenzaam. Voor ons geheel onverwacht overleed zij 
op 9 januari, in de leeftijd van 80 jaar.

Grietje Hendriks-Braam groeide nogal geïso-
leerd op in het witte huisje bij de ijsbaan en voor 
het contact ging ze naar de Zondagsschool. Later 
werd ze leidster bij de VCJC. Op 21-jarige leeftijd 
werd ze gedoopt en deed ze belijdenis. Vooral de 
sociale context was voor haar belangrijk. Tijdens 
een feestavond bij de Oldehove leerde ze haar man 
Egbert kennen. Ze trouwden en kregen kinderen. 
Grietje was nog heel jong toen zij, door een auto-
ongeluk, een dwarslaesie kreeg en ze was sindsdien 
aan een rolstoel gekluisterd. Toch gaf ze de moed 
niet op en schilderde de prachtigste doeken! On-
danks al haar ‘bonusjaren’ (na het ongeluk) overleed 
ze 6 februari in de leeftijd van 75 jaar. Bovenaan de 
rouwkaart staat: ‘Mijn levensverhaal is af, ik heb het 
volbracht en het is goed zo’. We wensen Egbert en 
kinderen veel sterkte toe!

Op 18 februari 2023 overleed Jan de Boer in de 
leeftijd van 87 jaar. Jan en Rika woonden in Exloo, 
maar waren vele jaren nauw betrokken bij het Witte 
Kerkje. Jan werkte jaren bij de strokartonfabriek, 
waardoor ze vaker zijn verhuisd. Jan en Rika kregen 
een dochter en een zoon. Jan was heel actief in 
de kerk, maar zette in Odoorn ook een culturele 
vereniging op. Hij hield van hardlopen en tot voor 
een paar jaar kon je hem nog op zijn crossfi ets aan-
treffen. Omdat Rika in het afgelopen jaar naar de 
boerderij van Verzorgd Wonen verhuisd is, zijn zij 
ook kerkelijk weer bij Odoorn. Daar is Jan op vrij-
dag 24 februari ook begraven. Dat de woorden die 
toen gesproken zijn Rika en de kinderen tot troost 
mogen zijn.

We wensen de families veel sterkte met het verlies van 
hun dierbare. 

Tussen Kunst en Geloof: 
Pinksteren 

Het is een eeu-
wenoud kunstwerk 
dat ik onder uw 
aandacht breng en 
het stelt de uitstor-
ting van de Heilige 
Geest voor. Op heel 
plastische wijze 
wordt uitgebeeld 
hoe er vlammetjes 
op de hoofden ver-
schijnen; je ziet ze 
letterlijk! Zo staat 
het immers ook beschreven in het boek Handelingen: Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurton-
gen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten (2:3). 
Of de schrijver van Handelingen dat echt zó letterlijk be-
doelt valt ernstig te betwijfelen. Eerder verwijst hij naar 
het vuur boven op de berg waaraan je de aanwezigheid 
van God kunt zien (bv Exodus 19:18), dat ook z’n weer-
glans heeft op het uiterlijk van Mozes (Exodus 34:29/30) 
en nog weer later ook op Jezus (o.a. Matteüs 17:2). Zo 
stralen nu ook de leerlingen het vuur uit van Gods aan-
wezigheid, als God zijn Geest over hen uitstort.
Op het moment dat die ‘vuurtongen’ verschijnen, zijn 
de elf apostelen samen. Tel maar na, het zijn er elf, want 
Judas is immers weggevallen en er is nog geen nieuwe 
leerling aangewezen. Maar waarom zit Maria, de moeder 
van Jezus, daar nou zo pontifi caal tussen? Volgens het 
boek Handelingen waren er, naast de elf apostelen en 
Maria, ook nog andere vrouwen en de broers van Jezus 
aanwezig (Handelingen 1:13 en 14), maar die staan er al-
lemaal niet op! Alleen de elf met Maria in het midden, dat 
is het centrale thema wat de schilder ons laat zien. Als 
je Middeleeuwse schilderijen bekijkt die over Pinksteren 
gaan, valt op dat Maria altijd in het midden zit! Dat heeft 
ermee te maken dat Maria, de moeder van Jezus, gezien 
werd als de personifi catie van de kerk. Ook in haar 
brandt het vuur van God. En zo is, via haar, ook de kerk 
van alle eeuwen vertegenwoordigd bij de uitstorting van 
de Heilige Geest. 
Dit schilderij is gemaakt door de eigenzinnige en invloed-
rijke schilder Duccio di Buoninsegna uit Sienna. Deze 
plaats lag aan de grote handelsweg, ‘de Frankenweg’, 
waardoor het mogelijk was dat veel invloeden met elkaar 
in aanraking kwamen. Daardoor is Duccio waarschijnlijk 
in staat geweest om de oude Byzantijnse stijl te mengen 
met de nieuwere Gotische stijl. Heel opvallend is de 
manier waarop hij emoties weergeeft in zowel de ge-
laatstrekken als ook in zijn manier van vormgeven van de 
fi guren. Dat was echt ongekend in de Middeleeuwen en 
daarin liep hij zijn tijd ver vooruit. Mocht u het werk met 
eigen ogen willen zien, dan is het te bezichtigen in het 
Museo dell’Opera del Duomo in Florence, waar veel mid-
deleeuws werk te bewonderen valt. 
Ik heb gekozen voor dit specifi eke schilderij, omdat het 
ergens in de periode tussen 1308 en1311 is ontstaan. Let 
op; dat is dus de periode dat ons ‘Witte kerkje’ nog maar 
net een paar jaar in Gasselte stond! Niet voor niets is de 
offi ciële naam van ons kerkje de ‘Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk’, want het werd immers gewijd aan de moeder van 
Jezus: Maria, zij die de belichaming is van de kerk van alle 
eeuwen. Wat een mooie gedachte dat door haar aanwe-
zigheid ook wij vandaag nog kunnen delen in die vlammen 
van de Geest!
Een vurig Pinksterfeest gewenst!

Ds. Loes Roersma
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2 april 1937
De heer S. Tarlan

12 april 1937
De heer. H. Timmer

15 april 1934
Mevrouw E. Pepping-Hospers

16 april 1940
Mevrouw H. Hoving-Bessenbinder

16 april 1936
De heer R. Panman

23 april 1943
De heer R. Gerbers

27 april 1943
Mevrouw M. van der Wal

28 april 1935
Mevrouw T. Hartman

29 april 1940
Mevr. G. Weening-Kempers

30 april 1939
De heer A. van der Wal

2 mei 1939
Mevrouw G.C. Pauw-Niewold

3 mei 1937
De heer G. Hilbrands

Optreden Egbert Meijers een succes

We kijken terug op een zeer geslaagde middag, die 
19e februari in het Witt e Kerkje. De opkomst was 
goed en de kerk gevuld met mensen uit Gasselte en 
verre omstreken, van Winterswijk tot Rusland toe.
Het saxofoonkwartet van de Harmonie Gasselte 
zorgde voor een sfeervolle binnenkomst. Na het 
welkomstwoord, door Liesbeth Stolker namens de 
Sti chti ng Vrienden van het Witt e Kerkje, volgden 
twee prachti ge muziekstukken door de saxofonisten 
Hilde Steenbergen, Lars Nieborg, Reinder Pepping 
en Eric Seggers. Daarna begon Egbert Meijers aan 
zijn inleiding. Hij nam ons mee naar de jaren van zijn 
jeugd op de boerderij in Grolloo en vertelde welke 
rol het geloof en de kerk speelden in het dorp en het 
gezin: ‘Koeien gingen voor de kerk’. Hij vertelde daar 
zo beeldend over dat je het bijna voor je kon zien. De 
ouderen onder de aanwezigen hebben zich daar vast 
in kunnen herkennen.
Het saxofoonkwartet liet ons halverwege opnieuw 
genieten van hun mooie klanken. Daarna ging Egbert 
verder met zijn inleiding, nu meer toegespitst op de 
ti tel, ‘Geloven in geluk en verbinding’. Diepe fi losofi -
sche gedachten over de ti jd waarin wij leven en het 
maken van keuzes, wisselden elkaar af. Egbert wist 
de aandacht goed vast te houden. Tenslott e was de 
beurt weer aan het saxofoonkwartet.
Na afl oop volgde een gezellig samenzijn bij een kopje 
koffi  e of thee. Bij de uitgang werden de gift en verza-
meld. De opbrengst van deze middag is, na aft rek van 
kosten, het mooie bedrag van € 274,00 bestemd voor 
herstel en reinigen van de buitenmuur van het Witt e 
Kerkje.
Veel mensen hebben hun waardering uitgesproken 
voor deze middag. De combinati e van inleiding met 
muziek werkte goed. Ook werden verzoeken gedaan 
voor vergelijkbare of andere acti viteiten in het Witt e 
Kerkje. Duidelijk is in ieder geval dat deze middag een 
aft rap is naar meer.
Vanaf deze plaats, namens sti chti ng Vrienden van 
het Witt e Kerkje, nogmaals dank aan alle mensen die 
van deze middag een succes hebben gemaakt. Egbert 
voor zijn inspirerende woorden, het saxofoonkwartet 
van de Harmonie Gasselte voor hun enthousiaste 
inzet en de aanwezigen voor hun komst.
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4 mei 1935
De heer P. Duursema

5 mei 1930
Mevrouw E. Ramaker-Ensing

13 mei 1937
Mevrouw A. Manting-Eefting

17 mei 1935
Mevrouw M. A. Kolthof-Poelman

31 mei 1941
De heer H. Rutgers

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fi jne dag toegewenst. 

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
Opbrengst Oudejaarscollecte 2022

De opbrengst van de Oudejaarscollecte 2022 
heeft, tot nu toe, het mooie bedrag opgebracht 
van ruim € 5700,-. Een prachtig resultaat en alle 
gevers hartelijk dank voor hun gift. Hiermede 
kan de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje 
weer een bijdrage leveren om het kerkgebouw, 
pastorie en het historisch kerkhof in stand te 
houden.

U kunt uw vrijwillige bijdrage nog altijd overma-
ken op bankrekeningnummer 
NL 34 RABO 0321 1530 57 
t.n.v Stichting Vrienden van het Witte Kerkje.

Nieuwkomers 
in de gemeente Aa en Hunze

Beeld je eens in hoe het is als je in Nederland asiel 
krijgt (weg van je thuisland):

•	 Je kent de taal en gebruiken niet
•	 Je weet überhaupt niet waar je nu woont
•	 Je moet wonen in een gebouw waar heel veel 
 anderen wonen en er nauwelijks mensen zijn  
 waar je terecht kan met vragen
•	 Je krijgt een ondervraging wie je bent en waar  
 je vandaan komt
•	 Nadat je wat langer in het gebouw woont, hoor  
 je dat je in een AZC woont en beetje bij beetje  
 begrijp je wat dit betekent.
•	 Dan hoor je dat je in Nederland mag blijven en  
 kom je in aanmerking voor huisvesting en krijg  
 je een huis aangeboden.
•	 Wederom heb je veel vragen, door de   
 taalbarrière kun je niet duidelijk maken wat je  
 wilt vragen en lijkt het alsof je ook niet blij bent. 
 
Een kleine situatieschets hoe het voor een asielzoe-
ker moet zijn als hij/zij naar Nederland komt. Veel 
mensen worden door mensenhandel/smokkel naar 
ons land gebracht en zitten vaak in donkere ruimten 
van een vrachtwagen of vrachtschip. Soms worden 
mensen letterlijk gedumpt voor de poorten van azc 
Ter Apel. De beelden van afgelopen zomer staan 
vast nog wel in jullie geheugen. 
Ook wanneer ze door de molen heen zijn en in Ne-
derland mogen blijven, komen ze met allerlei zaken 
die ze moeten regelen. De weg hierin is voor de een 
wat makkelijker, maar toch lopen ze tegen veel din-
gen aan waar ze geen weet van hebben en hebben 
hierbij hulp nodig. 
Die hulp kunnen wij hen geven, door ze bij de hand 
te nemen en een maatje voor ze te willen zijn. 
De eerste maanden van hun nieuwe leven zijn be-
langrijk en dus zou het heel fi jn zijn dat er mensen 
om deze Nieuwkomers heen staan die hun hierbij 
willen helpen om zo goed mogelijk te kunnen inte-
greren en participeren in onze samenleving en onze 
gemeente Aa en Hunze.

Wilt u hiermee helpen?
Neem contact met mij op, Ik ben Petra Dol en 
werkzaam bij Impuls Gieten als coördinator Maat-
schappelijke Begeleiding. 
Bereikbaar op het telefoonnummer: 06 20076082
Werkzaam op: dinsdag, woensdag en donderdag  
 



Collecten

 Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

 
                                Uitgangscollecten

2 april           ds. L. Roersma                               Onderhoud Kerk en Pastorie                             
6 april            ds. L. Roersma                               Hospice Assen (Witte donderdag, Avondmaal)                             
7 april           ds. L. Roersma                              
8 april           ds. L. Roersma                              
9 april           ds. L. Roersma                               Dorcas (1e Paasdag) 
16 april         ds. A. van Lunteren                        Gemeentewerk
23 april         ds. H. Jonker                                 Onderhoud Historisch Kerkhof                   
30 april         ds. L. Roersma                               Landelijk Vluchtelingenwerk        
7 mei            mw. M.M. van Vliet                        Oekraïne (Kerk voor Samenleving)
14 mei          ds. J.C.Vaessen                               Diaconie
21 mei          ds. A.L. Verduijn                             Binnenlands diaconaat
28 mei          ds. L. Roersma                               Zondagsschool (1e Pinksterdag)

Het Witte Kerkje heeft drie gediplomeerde bedrijfshulpverleners: Nina Jansen, Laurens Karste en 
Bram van der Wal. 
Bij kerkdiensten en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad worden georganiseerd is een 
BHV-er aanwezig.

 Datum         rondgang

Diaconie   K.R.M.              schaal Omschrijving schaalcollecte

 1 januari 17.30 17.95 47.70 Hospice Stadskanaal

 8 januari 26.50 25.30 92.00 Onderhoud kerk en pastorie

15 januari 33.45 27.15 62.50 Oecumene

22 januari 44.10 48.00 123.00 K.I.A. educatie

29 januari 22.15 27.40 61.50 Voedselbank, Gieten

  5 februari 34.55 42.10 89.50 Werelddiaconaat Pakistan/Award

12 februari 36.20 44.30 226.00 Aardbeving Syrië (Kerk in Aktie)

19 februari 33.60 36.80 145.40 Giro 555 aardbeving Turkije

26 februari 24.80 28.30 104.00 K.I.A. Zambia



Wijk Contactpersoon Telefoon        

Dorpsstraat Mevr. G. Ritsema 06-82074509                                
 
De Brinken, J. Hugeslaan, Grotenend,  Mevr. L. Wilkens 564206 
Esweg, Stationsstraat, Looweg   

Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, De heer H. van het Hof 564426
Kepselweg 

Kostvlies, Achterweg, Verlengde Grensweg Mevr. M. Barhorst 564279 

Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat Mevr. M. Zwaan 565030
(Bronnegerveen) 
 
De Hoefslag De heer J. Tolsma 852390
 

De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen) Mevr. J. Hadderingh 564896
 

Hoogte der Heide Mevr. J. Hadderingh 564896

Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan Mevr. M. de Wolde 06-15101388 
 
 
De Heugte, Thebinckslaan, Mevr. T. Berkhout 06-52076107 
B. Fabritiuslaan, Catharinalaan 

E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan Vacature 

Henricuslaan, W. Bronningerlaan, De heer J. Tolsma 852390
J. Cuperuslaan

Schulte Alinghlaan Mevr. M. Pieters-van het Hof 06-23729979 
                                                                  

Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad,  Vacature
Markeweg, Molenstraat    

Kerkstraat Mevr. F. Roosien 06-14645492

Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg, Vacature 
                                                     
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg Mevr. E. Tamminga 06-50613876

Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Mevr. H. Speelman 0599-512523
Gasselterboerveenschemond,  
Gasselternijveenschemond

Gieten Mevr. I. van den Bovenkamp 06-10120067
 

Drouwen, Borger en overig buitengebied Mevr. M.J. Berkhoff 564723
                                                                                              
                   

                                                       

Vormgeving en druk:

Grafi sch Goed
Dorpsstraat 14

9462 PL Gasselte
info@grafi schgoedgasselte.nl
www.grafi schgoedgasselte.nl

Vormgeving en druk:

Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen. 

Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.
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